


De muziektent 
 
De twee korpsen traden geregeld op 
in het dorp, zoals bij een jubileum of 
een verjaardag van een lid van het 
Koninklijk huis. Dat bracht altijd veel 
volk op de been, maar ja, er was toen 
ook niet veel te beleven. Dit bracht de 
vereniging voor Dorpsbelangen in 
1922 op het idee om een muziektent 
aan te kopen, waar zowel de korpsen 
als de zangkoren concerten konden 
geven. De tent werd geplaatst aan de 
Oost-oever van de Ee.  De toehoor-
ders konden vanaf de Eewal van de 
concerten aan de overkant genieten. 
Dat was eerst een succes maar vanaf 
de jaren 30 komt de klad er in. De 
korpsen hebben er geen trek meer in 
om er te spelen. De baldadige jeugd 
zal hier mee debet aan zijn geweest. 
Ze maakten kabaal en gooiden met 
steentjes naar de muzikanten. Na af-
loop lag er bovendien veel rommel op 
de Eewal. In 1935 werd de tent dan 
ook door Dorpsbelangen verkocht.   




